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  Met dankbaarheid 

presenteert Vegan Church (VC) haar zevende jaarverslag. 2022 was een sabbatsjaar. 
Dat betekent dat we onze activiteiten (online Bijbelkring, presentaties, standwerk op 
festivals, themadiensten en workshops) op een laag pitje hebben gezet en dat we als 
bestuur een intensief traject zijn ingegaan van reflectie en bezinning. Dit jaarverslag is 
dus een kort verslag, vergeleken bij de jaarverslagen die tot nog toe zijn gepubliceerd 
(zie https://veganchurch.nl/documenten/).  
 
Van harte Gods zegen toegewenst. 
 

MISSIE & VISIE 
 

In dit jaar van reflectie en bezinning bleef ook dit onze missie & visie 
 

Vegan christenen: geloof & vegan lifestyle 
Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en vegan 
lifestyle met elkaar te verbinden. 
 
Ontmoetingen & kosmocentrische Bijbelse visie 
Het is ons verlangen om christenen die vegan zijn bij elkaar te brengen, hen te 
bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde 
voor de hele schepping staat hierbij centraal.  
 
Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft 
Ook informeren en inspireren we kerken en gemeenten om met een frisse blik open 
te staan voor het rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft 
opgedragen en om Gods liefde voor alles wat leeft te delen met elkaar. 

 
  

VOORWOORD 
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ACTIVITEITEN 
 

Heidag 15 oktober 2022 
Hoewel de activiteiten op een laag pitje stonden, was het bestuur wel degelijk actief 
en heeft het zich gedurende dit jaar 2022 bezonnen op de hoofdvraag:  
 

Hoe nu verder? 

 

Tijdens verschillende online ontmoetingen stond elke maand een deelvraag centraal. 
Op 15 oktober hebben de bestuursleden tijdens een heidag de uitkomsten van deze 
deelvragen met elkaar besproken  
 

Samengevat ging het hierom: 
 

1. Waar word je blij van als je aan VC denkt?  
2. Wat wil je graag van de afgelopen 6 jaar behouden en/of ontwikkelen?  
3. Wat laat je – na een overvol VC-activiteitenplan van de afgelopen 6 jaar – achter (je)?  
4. Wat moet volgens jou bij VC centraal staan qua theologie?  
5. Zijn we nog op koers wat onze theologie betreft? 
6. Waar liggen je passie(s) en talent(en)? 
7. Hoe zou je je passie(s) en talent(en) kunnen/willen inzetten voor VC? 
8. In hoeverre dient VC onze stem te laten horen in het maatschappelijke debat? 
9. Is VC een ontmoetingsplaats om inspiratie op te doen, of eerder een denktank? 
10. Vind je dat VC na 2022 moet doorgaan? 

 
Na afronding van het bespreken van de vragen liepen we om de beurt in het labyrint; 
een goede manier om alle reacties te laten bezinken. Na afloop  
schreven we een inzicht, een ingeving of een woord op:  
een ontdekking wat de dag ons had gebracht en als  
een begin voor een vervolgbijeenkomst, richting de  
toekomst: 2023, want het antwoord op de hoofd 
vraag luidde: we gaan door! En wel: zó (zie blz. 4ev.). 
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ENKELE ANTWOORDEN OP DE VERSCHILLENDE DEELVRAGEN 
 

Hier worden we blij van: 
 

 
 
  

Samenzijn met 

gelijkgestemden: 

christen & vegan! 

Onze trouwe 

donateurs en 

bidders voor het 

goede werk 

Standwerk –  

christenen 

inspireren over 

vegan lifestyle 

Aandacht vanuit 

het geloof over 

omgaan met 

‘medeschepselen’ 

Bijbel- en 

Woordstudie: 

christenen tonen 

wat er in de grond-

teksten van hun 

eigen Bijbel staat 

Een volle bak  

bij lezingen en 

proeverijen 

Opkomen 

 voor dieren 

VC is uniek -  

het gaat bij ons  

om dierenwelzijn  

EN om dierenrechten,  

rentmeesterschap! 

Ontmoetingen en 

verbindingen met 

organisaties die 

òòk opkomen voor 

Gods schepping  

 

 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.  
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.  

6 Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God  
wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.  

7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,  
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. | Filippenzen 4:4-7 
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Dit zijn onze passie en talenten die we als bestuursleden voor VC kunnen inzetten: 
 
 
  

Contacten 

onderhouden 
 

Inspireren 
 

Proeverijen 

organiseren 
 

Creatieve ideeën 

ontwikkelen 
 

Actief meedenken 
 

Motiveren 
 

Ordenen en  

orde scheppen 
 

Boekhouden 
 

Aanmoedigen 
 

Bijbelkennis delen 
 

Slim Informatie & 

communicatie 

technieken benutten 
 

Doorpakken 

 
Schrijven 

 

Presentaties & 

lezingen geven 
 

Vieringen leiden 

 

 
4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 
5er zijn verschillende dienende taken, maar er is 
één Heer … het is één God die ze allemaal en bij 
iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest 
zichtbaar aan het werk, ten bate van de 
gemeente. | 1 Korinthe 12:4-5, 6b-7 
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Dit willen we graag behouden en ontwikkelen: 
 
 

 
 
Dit willen we graag behouden en ontwikkelen: 

 
 
 
 
  

De 5 pijlers van VC 
 

Vegan for Creation 

 

• dier 

 

De 5 pijlers van VC 
 

Vegan for  

Creation 

• geloof 

 

De 5 pijlers van VC 

 

Vegan for Creation 

 

• gezondheid 

 

De 5 pijlers van VC 
 

Vegan for Creation 

 

• geloof 

 

De 5 pijlers van VC 
 

Vegan for Creation 

 

• aarde 

 

De 5 pijlers van VC 
 

Vegan for Creation 

 

• medemens 

 

FAQ’s 
 

Bijbelse 

antwoorden op 

Frequently Asked 

Questions 

 

Alles wat voor VC is 

ontwikkeld aan 

• kennis (studie) 

• proeverij 

• recepten 

• viering 

•  

 

Online  

Data Base 
 

• platform VC 

• info punt 

 

Zelf samen iets 
organiseren/ VC 
denkt met je mee 

Men kan zelf nieuwe 
FAQ’s aanvragen/ 

beantwoorden/sturen 

Wie kan dit ook goed? 

• podcasts 
• socials 
• webinars 

Versterken van de 
samenwerking met 
groene christenen -> 

wie helpt mee? 

Vegan Church  -> 
wordt dit  

Vegan Christenen ? 
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Dit laten we graag achter ons: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hier gaan we voor: 

 
  

het 

‘moeten’ 

 

 
OPEN DATABASE 

Bijbels-theologische informatie & inspiratie 
- rond christen & vegan lifestyle -  

vrij te downloaden voor eigen gebruik,  
studie, kringen en groepen 

 
VC als denktank en platform  

om elkaar te ontmoeten & te bemoedigen 
 

Actievere website & socials 
met prikkelende info, discussies en dialoog 

 
Jaarlijkse ontmoetingsdag 

op een centrale plaats in Nederland 
 

Stimuleren van EIGEN initiatieven 
van vegan christenen,  

meedenken en zo mogelijk deze faciliteren 
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BESTUUR & FINANIEEL OVERZICHT 2022 
 
  Bestuur en bestuursvergaderingen 

 

Het bestuur bestond in 2022 uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 
algemeen bestuursleden. Het bestuur is in 2022 tweemaandelijks online bij elkaar 
gekomen en heeft in oktober 2022 een heidag gehad om zich te bezinnen op de vraag 
‘Hoe nu verder?’ (zie bladzijde 2).  
 

Na 7 jaar heeft de voorzitter – Anja Hermanus-Schröder – ervoor gekozen om een stap 
terug te doen: ze gaat zich meer richten op haar bedrijf. Anja blijft als vrijwilliger, 
meedenker en inspirator betrokken bij Vegan Church.  
We danken Anja van harte, voor de manier waarop zij zich alle jaren met volle energie 
en passie heeft ingezet voor de stichting en wensen haar Gods zegen toe. 
 

Sandra Hermanus-Schröder neemt voorlopig de functie van voorzitter waar. Het bestuur 
zoekt in het komende jaar een nieuwe voorzitter en/of secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Heidag 2022 

 

15 Laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers 
geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. 16 Laat het 
woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. 17 Doe alles wat u in woord 
of daad verricht in de Naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door 
Hem. | uit Kolossenzen 3:15-17 
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Financieel overzicht 2022 
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NAWOORD 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar 
2022 was enerzijds een rustig, maar anderzijds ook een spannend jaar. Er is achter de 
schermen veel gebeurd. Er zijn ingrijpende keuzes gemaakt! En tegelijkertijd is het ook zo 
vertrouwd gebleven, want we geloven nog steeds in onze Missie & Visie en we weten 
ons geroepen en gedragen door God, Schepper van de hemelen en de aarde! 
 

Dank aan iedereen die op welke manier dan ook betrokken is en is gebleven bij VC: als 
bidder, als donateur, op social media, etc. In het bijzonder danken we Hans Bouma: 
vanaf het begin heeft hij op zeer regelmatige basis van zijn foto’s en gedichten gedeeld 
via onze socials. We weten dat het velen tot bemoediging en zegen is geweest. Heel 
veel dank, Hans!  
 

Samen met jullie mogen we nu weer vooruitkijken. We blijven ons erover verwonderen 
hoeveel we mogen doen voor gerechtigheid, de heelheid van de schepping en vrede 
voor al wat leeft, en dat met een relatief kleine groep mensen. Moge God jullie en allen 
die je lief en dierbaar zijn rijkelijk zegenen en aan jullie teruggeven wat jullie zo gul en 
vrijmoedig met anderen en ook met ons als VC delen!  
 
Alle eer aan God 
Bovenal danken we God, onze Vader en Schepper van al wat leeft, onze Heer Jezus 
Christus die ons aanmoedigt om Hem te volgen en om op de ingeslagen weg voort te 
gaan geïnspireerd door Zijn woorden in Mattheüs 25:31-40, en de Heilige Geest die in ons 
allen en door ons allen wil werken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (de vrucht van de 
Geest | Galaten 5:22).  
“Want”, staat er in het volgende vers, “er is geen wet die daar iets tegen heeft”. “Ja, zo 
is het: geen wet noch dier of mens, boom of plant, aarde of zee, engel of wie dan ook 
die leeft van de LIEFDE”, denk ik er altijd bij. En daarom gaan we vol goede moed door, 
ook in 2023!  

 
 
 

Het is alles genade,  
het hele avontuur van Vegan Church is pure genade van God.  

Daarom komt ook alle eer Hem toe! 
 
 
 
Zoetermeer, juni 2023 
 
 
Namens het bestuur, 
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder 
Theoloog en voorzitter Vegan Church 
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